
 

NIEUWS 

EDITIE 8 – APRIL 2022 

Broos moment 

 

Ik luister dagelijks naar muziek. Het is als een soort van 

fitness voor je mind. Je knapt ervan op, het maakt je 

vrolijk en soms ook melancholiek en daar is niks mis 

mee. Hoe dat precies werkt, weet ik niet, maar dat het 

werkt, dat weet ik wel zeker. Het lijkt soms wel alsof 

muziek boven alle werkelijkheid is verheven. Het trekt 

je even weg uit de realiteit. 

 

Als wij als clowns bij elkaar zijn, dan kunnen wij heel 

seri(n)eus vergaderen, maar als de muziek erbij komt, 

dan verandert in een infenitesimaal moment de hele 

setting. Zo’n broos moment is kleiner dan wat dan ook, 

dus korter dan dat kan een moment niet zijn. Zo snel 

reageren wij mensen dus op klankkleur. En dat sluit 

heel goed aan op ons vak van Dichterbij-clown. Om in 

het moment te zijn. 

 

Steeds vaker is muziek onderdeel van ons spel. Omdat 

het zoveel effect heeft in aanvulling op alles wat we 

doen. En dat hele korte moment, dat is waar het in 

gebeurt. Zonder te denken wassen wij andermans 

gedachtegang. Of juist het ontbreken ervan. En zoals 

Sting zingt in zijn kwetsbare liedje Fragile met krachtige 

tekst: 

 

“Tomorrow's rain will wash the stains away 

But something in our minds will always stay”. 

 

Onno 

 



Waar kun je ons wel eens tegen komen? Nou, bijvoorbeeld bij de Boni op ’t Harde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of bij een container vol buitenspeelgoed in Zwolle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Of een feestje vierend bij de Boskamp te Epe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of dansend bij de Talma Hof te Emmeloord: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Of clownend voor een raam bij Siza te Tilburg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voel-, hoor- en zichtbaar dichtbij  

De deuren van het zaaltje stonden op een kiertje, dus er kon gezongen 

worden en dat hebben ze geweten ook! Tevens mooi 1 op 1 contact 

gehad. Bellenblaas, lange linten en balletjes die weer zoek raakten, 

doeken waar wij ons achter verstopten. Op het laatst hebben wij voor 

iedereen hun naam gezongen, maar ook ritme, toonhoogte, 4kwart, 

3kwart, zacht, hard op de persoon afgestemd. Ze kwamen naar voren 

en wilden de deur open doen om bij ons te zijn. Zo dankbaar. 

Flops en Drentel  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Wereld in brand 

 

Voelbare warmte 

mensen dicht opeen 

elkaar nabij. 

Als je alleen maar hoeft te staan 

niet weg hoeft 

geen agenda 

fijn die warmte om je heen 

 

Hoe anders als de grond, 

je eigen lief-en-leed, 

je eigen grond te heet 

je voeten niet meer weten 

of ze morgen nog wel staan. 

Wereld in brand. 

 

Dan uit de heet geworden grond 

een ongenadig vijandsbeeld. 

Grijze camouflage schiet met scherp 

op alles in ’t vizier… 

Wereld in brand. 

 

Geen uitreikende handen 

geen warme aandacht, 

ogen vol tranen. 

De aandacht, het contact ver weg 

ondanks een etmaal overuren 

van de zielenbrandweer: 

wereld in brand. 

 

En ik, een warhoofd met een rode 

punt… 

ik wil het branden stoppen,  

mijn warmte delen, 

als ik mensen raken kan 

één tegelijk.  

Veel is het niet, 

het is genoeg voor vrede 

met alles en met allen om mij heen, 

dichtbije warmte, 

grenzeloze liefde. 

Joop 

 



Wil je ons helpen?  

Dat kan bijvoorbeeld door een lokale supermarkt te vragen of de opbrengst van de statiegeldflessen 

gedoneerd kan worden aan de stichting Dichterbij-Clown. We hebben hiervoor een A4 poster 

ontwikkeld die bij het statiegeldflessenautomaat kan worden opgehangen. Wil je deze poster 

ontvangen? Laat ons dan weten welke supermarkt ons wil ondersteunen, dan sturen wij de poster 

per mail of post naar je op. Van de opbrengst kunnen we dan spelen bij een lokale zorginstelling naar 

keuze. 

 

 

Colofon 
Dit is een uitgave van 

Stichting Dichterbij-Clown 

info@dichterbij-clown.nl 


